
Protestantse Gemeente Aalden  
Maandag 25 december 2023, 10.00 uur 

Kerstmorgendienst 
Liturgische kleur: wit 

 

 
Muziek bij binnenkomst: orgel en trompet 

 

Kerstliederen zingen (9.45 uur) 

 

Lied 500: 1 en 5 ‘Uit uw verborgenheid’ 

  

Lied: ‘Dank U voor deze mooie kerstdag’ (melodie lied 218) 

 

Dank U voor deze mooie kerstdag 

Dank U voor heel dit feest zo blij 

Dank U dat ik heel stil mag zeggen 

‘t is ook feest voor mij 

 

Dank U voor ‘t kindje in de kribbe 

Dank U voor Bethlems arme stal 

Dank U dat er ook op de aarde 

Vrede komen zal 

 

Dank U dat U de engel stuurde 

Dank U dat Hij de boodschap bracht 

Dank U dat U juist werd geboren 

In die donk’re nacht 

 

Lied 475: 1 en 2 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan,’ 

 

Marturia zingt: ‘The Soul of Christmas’ en ‘See the Baby’ 

 

Voorbereiding en intrede 

 
De vier adventskaarsen worden aangestoken 

De eerste kaars: 

Eerste kaars, jij krijgt van ons een vlam 

met daarbij de wens 

niet uit te waaien 

door de storm van deze tijd 

maar “Licht van Hoop” te zijn 

zingen:  van lied 1003  refrein 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

Als een teken van uw trouw,  

Worden wij bevrijd van zorgen?  

God, kom gauw. 



De tweede kaars: 

Eerste kaars jij flakkert soms onrustig 

maar je krijgt versterking 

door het vuur van de tweede kaars 

om samen sterk te staan, 

om licht van hoop te blijven. 

zingen: van lied 1003 refrein  

De derde kaars: 

Derde kaars, jouw vlam laat zien 

licht te willen zijn 

voor ons die ook de hóóp niet opgeven 

en voor het “licht” blijven gaan. 

zingen: van lied 1003 refrein  

De vierde kaars: 

Vierde kaars, jij krijgt van ons een vlam 

om te branden tegen het donker in. 

Hoop en verwachting doen ons leven 

naar het licht toe. 

zingen: van Lied 1003 refrein  

Gebed  

Goede God, wij vragen U: 

Vind allen die zich verloren voelen,  

die gescheiden zijn van wie ze houden, 

die over grenzen moeten trekken,  

weg uit hun land en weg van hun geboortegrond.  

Mensen die niet meer weten waarheen.  

Vind hen God,  

U die alles wat verloren raakt zoekt en beschermt. 

 

Goede God, wij vragen U: 

Laat mensen die onder ons wonen,  

die zich vervreemd voelen, ontworteld,  

bij ons een veilige woonplaats vinden,  

waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd,  

hun vaardigheden worden erkend,  

zodat ze onder ons zonder vrees leven kunnen.  

Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn,  

open ons hart voor hen. Amen.  

 

-Wij gaan staan, de Kerstkaars wordt aangestoken. – 

 

Jij kerst kaars,  

jij geeft het Licht 

jij bent het Licht 

Licht uit Licht geboren. 

We delen van jouw Licht. 

Licht van recht, hoop en vrede aan iedereen. 



Wij begroeten het volle Licht en zingen lied 600: 2, 3 en 5 ‘Licht, geschapen, uitgesproken,’ 

 

- Wij gaan weer zitten. -   

 

Welkom en mededelingen door de diaken 

 

Groet en bemoediging 

Wij zingen: Glorialied 482: 1 en 3 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel  

De heilige Schrift: gesproken en gezongen 

Het kerstevangelie: Johannes 1,1-14  

Wij zingen: ‘Woord dat was in het begin’ melodie lied 481 

Woord dat was in het begin,  

woord voor elke sterveling. 

Alles is er door ontstaan 

hiermee vangt het leven aan. 

Leven, bron van levenslicht, 

licht schijnt dat waar duister zwicht. 

Hij die komt als Gods gezant 

En getuigt van hoger hand.  

Van het naderende licht 

Mensenzoon, het Gods-gezicht.  

 

Wordt genoemd het ware licht, 

is op ieder mensen gericht. 

Niet gekend, die vreemdeling 

niet geliefd en niet bemind. 

Hen zij lof die hem ontvangen 

kind van God zijn, onbevangen 

woorden spreken, woorden doen, 

leven met een visioen.  

Mens voor mens zijn in de nood, 

worden tot een deelgenoot.  

 

Wij zingen: ‘Een ster laat mensen weten’ melodie van lied 444

 

Een ster laat mensen weten:                      

De nacht  gaat snel voorbij,                         

God zal ons niet vergeten,                           

Hij houdt van jou en mij.                              

 

Nu wordt het licht geboren, 

zo kwetsbaar als een kind 

laat God hier van zich horen       

de vrede overwint. 

 



Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Collecten en gebeden afsluiten met het gezamenlijke Onze Vader. (Onze Vader op de 

beamer) 

Marturia zingt: ‘Mary did you know’, Our promised Messiah’ en ‘Go tell it on the moutain’ 

Zending en zegen 

Slotlied: Lied 487: 1, 2 en 3 ‘Eer zij God in onze dagen,’  

Zegen 

beaamd met gezongen Amen 

 

Afsluitende Muziek: orgel en trompet 

-Wij wensen elkaar een gezegende en goede kerst- 

 


